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Als je denkt dat je stijl hebt, raden we je aan eens een rondje Kopenhagen
 te doen. Een kleine downgrade voor je ego, maar je gaat wel met 

een bak inspiratie weer naar huis. En nu je er toch bent: volproppen met 
Danish pastries, die koffer van je. 

Kleurrijk 
Kopenhagen
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Amsterdam, maar dan anders(en)
Bij de Deense hoofdstad denk je – naast aan die 
overheerlijke gebakjes natuurlijk – waarschijnlijk direct 
aan de kleurrijke huizen van Nyhavn of het beeld van 
Hans Christian Andersens kleine zeemeermin. We 
verklappen vast: dat zijn de minst leuke gedeelten 
van de havenstad. Liever ga je er (interieur)shoppen, 
plof je neer in een van de prachtige parken, struin je 
door de industriële gebieden of pak je het oude 
vertrouwde stalen ros. Dat kan er prima, gezien de 
stad vierhonderd kilometer aan fietspaden heeft en 
de helft van de inwoners fietst. Dat is waarschijnlijk 
meteen een van de redenen waarom Kopenhagen zo 
vaak met Amsterdam vergeleken wordt, al kan dat 
ook met de prijzen te maken hebben. Die zijn er net 
zo monsterlijk hoog, alleen dan in Deense kronen. 
Een koffie kost er teruggerekend vijf euro, een biertje 
zeven en een hoofdgerecht al snel meer dan 35. 
Welkom in Kopenhagen.

Hoe bedoel je vliegen?
Al dat gefiets heeft wellicht iets te maken met de 
groene ambities van de stad. Duurzaamheid staat er, 
en eigenlijk in heel Denemarken, hoog in het vaandel. 
Sterker nog: Kopenhagen wil in 2025 klimaatneutraal 
zijn. Doe je vrolijk mee met de Denen, dan pak je naar 
Kopenhagen dus niet het vliegtuig maar de trein. De 
treinreis boek je via Choo-Choo, waar je (zelfs op 
aanvraag) treinreizen door heel Europa kunt boeken. 
Vanuit Amsterdam ben je met elf uur en twee keer 
overstappen op je bestemming. Klinkt als een lange 
zit en dat is het ook, maar vergeet niet hoeveel tijd je 
anders in totaal kwijt zou zijn aan zo’n ‘korte’ Europese 
vlucht. Bovendien heb je goed internet en zou je zelfs 
nog een volle werkdag in de trein kunnen maken. 
Scheelt je weer een vakantiedag opnemen.
CHOO-CHOO.EU/KOPENHAGEN

De kleine zeemeermin.
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Prinsheerlijk pitten
Kom je ’s avonds laat aan in de hippe 
hoofdstad, dan wil je waarschijnlijk maar 
één ding: pitten. Bijvoorbeeld in een van 
onze favoriete hotels.

Grand Joanne
Ligt in de wijk Vesterbro en is pas net  
geopend, maar dat zie je er niet aan af. 
Door de aarde- en zachtroze tinten voe-
len de kamers aan als ware cocons in 
een drukke stad, en ook buiten je kamer 
kijk je je interieurogen uit. Bestel een 
drankje op het dakterras of je droom- 
ontbijt in het restaurant, waar alles op 
Hvisk-servies wordt geserveerd. 
VANAF 180  EURO PER NACHT V IA  T IMETOMOMO.COM

Coco Hotel
Vind je een steenworp verderop en ligt 
dus in dezelfde wijk, die overigens wel 
wat doet denken aan het New Yorkse 
Meatpacking District. Het boetiekhotel 
zelf kun je dan weer beter omschrijven 
als een vleugje Parijs, gemixt met Scan-
dinavisch-chic. Bonuspunten voor de 
binnentuin en bijbehorend restaurant 
Delphine, waar je ook absoluut langs wil 
als je hier niet slaapt.
VANAF 150  EURO PER NACHT V IA  T IMETOMOMO.COM

Bakken voor gevorderden
Voor een ontbijt of snack buiten de 
deur ben je bij Hart Bageri, dat op 
meerdere plekken in de stad zit, aan 
het juiste adres. Eigenaar Richard 
Hart werkte voordat hij zijn eigen  
bakkerij opende bij Noma – ja, dat 
restaurant dat vijf keer tot beste ter 
wereld verkozen werd. Bestel de  
kardemomcroissant en sesamkoek, 
daar staat Hart Bageri om bekend. 
INSTAGRAM.COM/HARTBAGERI

Hotel Grand Joanna.

Coco Hotel.

No pictures please
Naast Vesterbro is ook Christianshavn een toffe 
wijk, die je in het oosten van de stad vindt en die 
uit meerdere eilandjes bestaat. Hier snap je de 
vergelijking met Amsterdam al helemaal, want 
deze wijk is gebouwd in de zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse stijl met grachten en geplaveide 
straten. Een andere reden om hierheen te gaan is 
het controversiële Christiania: de door hippies en 
anarchisten gestichte semi-onafhankelijke staat 
binnen Kopenhagen. Wat je je bij zo’n vrijstaat 
moet voorstellen? Wij zouden zeggen: een afge-
zet gebied dat een mengeling is van kleurrijk en 
rauw en van gemoedelijk en grimmig, maar  
eigenlijk moet je hem gewoon ervaren. Laat  
alleen je telefoon en camera in je zak, want op de 
meeste plekken is filmen en fotograferen niet 
toegestaan. Wel aan te raden: loop bij een van de 
winkels naar binnen en vraag de winkeleigenaren 
hoe het is om hier te wonen. Interessante ant-
woorden gegarandeerd.

24 uur  
in deze 
stad en  
je wil je 

interieur 
omgooien

De drie varkens
Heb je het ontbijt achter de kiezen, dan 
dwalen je gedachten af naar het volgende: 
lunch. Knal bistro Les Trois Cochons – ook 
hier zie je weer het Parijse gecombineerd 
met het Deense – maar op je eetlijstje, want 
hun specialiteit, moules frites, is om over 
naar huis te schrijven. Net als het interieur 
trouwens. Perfect om die knappe Instagram-
kiekjes op peil te houden.
VÆRNEDAMSVEJ 10

Prijzen checken op eigen risico
We durven te wedden dat je na je eerste 24 
uur in Kopenhagen al de neiging hebt om je 
interieur totaal om te gooien. En wat let je 
om vast te beginnen, want je hebt er winkels 
zat. Wij keken onze ogen uit bij woonwaren-
huis Illums Bolighus, keramiekwinkel Studio 
Arhoj en meubelwinkel Hay House – van die 
laatste vind je ook een filiaal in Amsterdam 
en Rotterdam, maar in Kopenhagen vind je 
de flagshipstore én ben je op geboortegrond. 
Daarover gesproken: als je toch je salaris 
stuk aan het slaan bent, hop dan ook even 
langs de wereldberoemde modeketens  
Ganni en Samsøe Samsøe, die allebei ooit 
als klein bedrijf in Kopenhagen begonnen. 

Les Trois Cochons.
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Een industrieel vorkje prikken
Als je je toch al aan de oostkant van het water bevindt, 
fiets dan meteen door naar Reffen. Op dit industriële 
terrein langs de waterkant vind je de grootste street-
foodcourt van Noord-Europa. Eet je tonnetjerond of trek 
er alleen een biertje open en ga rustig zitten. Je kunt er 
zelfs dansen. Hartje winter is Reffen niet open, vanaf 
maart is er weer leven in de brouwerij. 
REFSHALEVEY 167

Door wind en weer
Op de terugweg kom je langs restaurant en vijfsterren-
zitplek La Banchina, dat retepopulair is onder de locals. 
Hier kun je heerlijk ontbijt, dagverse gerechten met 
groenten en zeevruchten en natuurwijnen bestellen en 
met goed weer zelfs een duik nemen. Hoewel: misschien 
is dat goede weer niet eens nodig. Zwemmen in de 
ijskoude zee is heel populair bij Kopenhagenaren en de 
stad is ook nog eens verkozen tot beste stad voor urban 
swimming. Helaas, daar gaan je excuses.
REFSHALEVEJ 141

De burrata van je dromen
Nog een goede eettip is Corsa Pizza, dat je op verschillende 
plekken in de stad tegenkomt. Ons advies: bestel een 
pizza om te delen en pak het groots aan wat betreft de 
voor- en bijgerechten. Over de burrata dromen wij nog 
steeds weleens, evenals de makreelmousse met brood. 
INSTAGRAM.COM/CORSAPIZZA

La Banchina.

Reffen.

Groene gezelligheid
Kopenhagen is niet alleen groen in de zin 
van duurzame initiatieven, maar ook wat 
betreft het straatbeeld. Je vindt er meerdere 
mooie parken, denk aan Kongens Have, 
Frederiksberg Have of Assistens Kirkegård, 
dat eigenlijk een oud kerkhof is, maar waar 
ook veel mensen komen om te picknicken 
tussen de graven. Klinkt gek, maar is voor 
hen doodnormaal. Kopenhagenaren leven 
graag buiten de deur en houden van 
socializen, of dat nu met de levenden of 
doden is. Ook zo’n fijne picknickplek is de 
tuin bij de koninklijke bibliotheek, waar je 
zowel schetsende kunststudenten als 
turende senioren tegenkomt. Als je er toch 
bent, wandel dan meteen langs de 
koninklijke stallen om de hoek en natuurlijk 
door de bieb, die half Harry Potter-achtige 
leeszalen en half moderne architectuur is. 

Proost op je trip
Je trip afsluiten doe je bij Camino, dat je in 
het Meatpacking District vindt. Nee, niet dat 
van New York, deze keer dat van Kopenhagen 
zelf, een hippe en bruisende plek. Camino’s 
koks zijn verliefd op de Spaans-Franse 
keuken en jij straks ook (op de koks). Vergeet 
ook niet een van de fantastische wijnen of 
frisse cocktails te bestellen, maar hé, dat 
overkomt je vast niet. 
HØKERBODERNE 16B

Een 
picknick 

tussen de 
graven: 

heel 
normaal 

hier

Frederiksberg Have.

Camino.

Het koninklijk paleis.

Corsa Pizza.


